Doğalgaz  için  ilk  kazma  vuruldu 


rinin  doğal  gaz  hasreti sona  eriyor. 

30  Nisan  2015 
Perşembe  günü  12 
metre  uzunluğunda doğal  gaz  boru  yüklü traylerler  Belediye  fen işleri  alanına  indirilmişti.  Yaklaşık  50  kilometre  uzunluğunda 


gaz  hattının  ilk  kazmasını  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk  11 
Haziran  2015  Perşembe  günü  vurdu. 

İlk  çalışma  Yemişen  Mahallesi  Beşir  Efendi  caddesinde  başladı.  Çalışma  yapılacak alana  zemin  etüt  ka¬ 


zıları  ile  başlayan  firma,  2015  yılı  kışında Taşova  halkının  doğal gaza  kavuşacağını  söyledi. 

AKSA  Tokat-Amasya  Dağıtım  Şirketi Bölge  Müdürü  Mustafa Karabacak;  "Bu  gün  itibari  ile  inşallah  kazasız  belasız  bir  çalışma  içine  girdik.  Bir  400- 
500  metre  ana  hat  çalışması  yapacağız. 
Sonra  ara  sokaklara  gireceğiz.  İkinci  bir  ekip önümüzdeki  hafta  başlayacak,  ana  hat  çelik hat  devam  edecek. 
Sektör  sektör  yapıyoruz.  Tamamlandıkça  da bina  bağlantılarını  yapacağız.  Testimizi  yapıyor  ve  gaz  vermeye hazır  hala  getiriyoruz. 


200  metre  kazıp  boruyu  seriyor  ve  kapatıyoruz.  2015  yılında  2.5 
kilometre  çelik  hat,  15 
kilometre  polyester  ana  hat,  yaklaşık  5000 
metre  de  bina  bağlantısı  yapacağız."  dedi. 

Doğal  gaz  boru hattının  derinliğin 1.20-1.50  metre  civarında  olacağını,  her  döşenen  yerler  aynı  gün kapanarak  işe  devam edileceğini  ve  mağduriyetin  söz  konu  olmayacağını  açıklayan  Belediye  Başkanı  Bayram Öztürk;  "Yaptığımız  ilk icraat  Taşova  halkının doğal  gaz  talebini  karşılamak  adına  ilk  adımı 
atmış  bulunuyoruz.  3 
ay  öncede  şirketin  genel  müdürlüğü  ve  E- 


nerji  Bakanlığından gelen  onay  gereği  şirketin  planlaması  şu  ana  kadar  gerçekleşti. 
Bugün  itibari  ile  ilk kazmayı  vurmuş  oldular.  İlk  önce  ana  hatlar döşenecek.  Ana  güzer¬ 


gahtan  şehir  içine doğru  ana  hatlar,  daha sonrada  ara  sokaklara girilecek.  Bu  çalışma 2.5  ay  sürecek.  Şirket temsilcileri  3  ay  önce konut  durumunu  ve  yol durumunu  dikkate  ala¬ 


rak,  Cumhuriyet,  Yemişen  ve  Yeşilırmak mahallelerini  birinci  etapta  yaklaşık  18  kilometrelik  bu  alanı  2.5 
ay  içerisinde  tamamlayacak  "dedi. 
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Mehmet  Sarı  7  Haziran 


seçimlerini  değerlendirdi 


7  Haziran  genel 
seçimlerinde  milletin teveccühünü  kazanarak  milletvekili  seçilmesine  rağmen,  yurt dışı  oylarının  illere  dağıtılması  nedeniyle milli  iradenin  gasp  edilmeye  çalışıldığını söyleyen  Sarı,  "Genel merkez  avukatları  ile konunun  Yüksek  Seçim Kurulu  ve  Anayasa mahkemesine  taşındığım"  ifade  etti. 

İl  ve  diğer  ilçe teşkilatlarını  ziyaret  ederek  seçim  çalışmalarından  dolayı  teşekkür  eden  Mehmet  Sarı, 
14  Haziran  2015  Pazar 
günü  MHP  teşkilat  binasında  partililer  ve 


gençlerle  bir  araya  gel-  malardan  dolayı  helal-  helal  ediyorum,  siz  de di.  Seçim  süresinde  lik  isteyen  Mehmet  Sarı  helal  ediniz."  Dedi, gösterilen  yoğun  çalış-  "Ben  hakkımı  sizlere 


AK  Gençlik  ten  gece  yarısı  protestosu 


lan  açıklamada  Erkoç ve  Şahin;  "AK  Parti gençlik  kolları  olarak HDP'nin  7  Haziran  seçimleri  ile  meclise  taşınmasını  içimize  sindiremiyoruz.  HDP  hak etmediği  oyu  alamayarak  meclise  girdi. 
Terör  meclise  girdi.  Duyarlı  AK  gençlik  olarak protesto  ederek  tepkimizi  göstermek  istedik,  ülke  genelinde  bu tepkimiz  büyüyecektir. 
AK  partiye  gönül  veren gençlik  bizim  gibi  düşünüyor.  Bu  tepkimiz AK  Partinin  tek  başına iktidar  olamadı  diye değil,  AK  Partinin  liderliğini  yaptığı  kardeş Müslüman  ülkeleri  öksüz  kaldı,  buna  üzülüyoruz."  Dediler. 


ilçemiz  AK  Parti Gençlik  Kolları  Başkanı ve  üyeleri  HDP’nin meclise  girmesini  Atatürk  anıtı  önünde  toplanarak  protesto  etti. 


8  Haziran  2015  başkanı  Selim  Şahin  ve 
Pazartesi  günü  saat  bir  grup  AK  gençlik  ü- 
02.30  da,  Ak  Parti  yesi  ile  Atatürk  anıtı  ö-Gençlik  Kolları  Başkanı  nünde  açıklama  yaptı. 
Samet  Erkoç  ve  eski  AK 

Parti  gençlik  kolları  Anıt  önünde  yapı- 


Adliyede  atamalar 


Hakimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulunun  HSYK  yaz  kararnamesi  sonucu:  ilçemiz Asliye  Hukuk  Mahkemesi  hakimi  Duygu  Timur  Amasralı,  Yargıtay Tetkik  hakimliğine  atanırken,  Baş  savcı  Çetin  Sakar  İğdır  ili  Aralık ilçesi  Cumhuriyet  savcılığına  atandı. 

İlçemiz  Cumhuriyet  savcılığına  ise;  Gaziantep  ili  Araban  ilçesi Cumhuriyet  savcısı  Erdem  Kocaoğlu,  hâkimliğine  ise  Zehra  Bahar Kocaoğlu  atandı. 


Festivalde  bu  yıl 


doğa  yürüyüşü  yok 


12-22  Haziran  Uluslararası  Atatürk, Kültür  ve  Sanat  Festivalinin  96.  yıl  dönümü  saat  10.00'da  Amasya  Belediyesi  Kültür  Evleri  Ve  Halk  Eğitim  Merkezi  sergi  açılışıyla  Şehzadeler Gezi  Yolu'nda  başladı. 

12  Haziran  2015 
günü  saat  14.00'da  Atlas  Fuarcılık  tarafından organize  edilen  Tarım Fuarı  açılışına  mü¬ 


teakip  yapılan  geleneksel  kiraz  teşvik yarışmasında  her  yıl ödül  alan  ilçemiz  Alpaslan,  Yerkozlu  ve Baraklı  Kirazı  ilk  3'e  giremezken,  bu  yıl  ilk  3'e Merkez  Kapıkaya  ve Aydınlık  köyleri  ile  Suluova  kirazı  girdi. 

12  Haziran  2015 
Cuma  günü  saat 16.00'da  Cülus  Tepe'de  "Atatürk  ve  Bayrağa  Saygı  Yürüyü¬ 


şümün  ardından  saat 18.00'da  Yavuz  Selim Meydam'nda  resmi  açılış  töreni  gerçekleştirildi. 

Geçtiğimiz  yıl  7. 
düzenlenen  Boraboy 
Doğa  Yürüyüşü,  bu  yıl Boraboy  gölündeki  kanalizasyon,  içme  suyu ve  elektrik  şebekesi güçlendirme  ihalesi nedeni  ile  bu  yıl  yapılamayacak. 
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Yerkozlu  köyünde  25. 
Dönem  milletvekilliği seçimlerinde  partilerin aldığı  oylar  şöyle: 


Seçmen  sayısı:  566, kullanılan  oy:  515,  geçerli oy:  494,  geçersiz  oy:  21, 

DYP:0,  ANADOLU  PAR¬ 


TİSİ:  O,  HÖP:  4,  KOMÜNİST PARTİ:  O,  MİLLET  PARTİSİ: O,  HAP:  O,  MERKEZ  PARTİ: O,  TÜRK  PARTİSİ:  6,  HAL¬KIN  KURTULUŞU  PARTİSİ: O,  LDP:  O,  MİLLİYETÇİ  HA¬REKET  PARTİSİ:  115, HALKLARIN  DEMOKRATİK PARTİSİ:  3,  SAADET  PAR¬TİSİ:  1,  CUMHURİYET  HALK PARTİSİ:  45,  AK  PARTİ: 314,  DSP:  3,  YURT  PARTİSİ: O,  DEMOKRAT  PARTİ:  1,  VA¬ 


TAN  PARTİSİ:  1,  BTP:  1 

Dörtyol  köyünde  MHP oyu  sehven  56  yazılmıştır. 
Doğrusu  88'dir. 

Tekke  köyünde  MHP oyu  sehven  127  yazılmıştır. 
Doğrusu  147'dir. 

Dereköy  köyünde  MHP oyu  sehven  57  yazılmıştır. 
Doğrusu  67'dir. 

Düzeltir,  okuyucula-rımızdan  özürdileriz. 


Amasya  12  Haziran  Festival  açılışında Taşova  kortejine  büyük  ilgi 


Amasya  12  Haziran Festival  Açılışında  Taşova İlgi  Çekti 

Uluslararası  Atatürk Kültür  ve  Sanat  Festivali  etkinlikleri  kapsamında  Amasya'da  düzenlenen  Atatürk  ve  Bayrağa  saygı  yürüyüşünde  Taşova  Kaymakamlığı  ve  Belediye  tarafından  oluşturulan  ilçemiz kortej  ekibi  büyük  ilgi  gördü. 

Amasya  Uluslararası Atatürk  Kültür  ve  Sanat 


Festivali  kapsamında  kortej yürüyüşü  ve  etkinliklerin  açılış  töreni  yapıldı.  Düzenlenen  kortej  yürüyüşü  ve  açılış  törenine,  Vali  İbrahim Halil  Çomaktekin,  Amasya Milletvekilleri  Naci  Bostancı ve  Mustafa  Tuncer,  Garnizon  Komutanı  Vekili  N. 
Doğan  Aşıcı,  Belediye  Başkanı  Cafer  Özdemir,  il  protokolü,  misafir  ülke  halk dansları  toplulukları  ve  vatandaşlar  katıldı. 

Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk'ün  12  Haziran 1919'da  Amasya'ya  ge- 


Herkes  makul  şüpheliydi Milletimiz  çok  gergindi Azarlandı  şamar  yedi Ortalık  da  rahatladı 

Yargı,  basın  nefes  aldı Karşı  çıkmak  kolay  mıydı Şantaj,  tehdit,  korku  vardı Ortalık  da  rahatladı 

İsraf  arttı  diz  boyunca Çark  dönmedi  doğruluğa Çözüm  yoktu  yoksulluğa Ortalık  da  rahatladı 

İslamiyet  zarar  gördü Müslümanı  kaça  böldü Diyanet  de  bakar  kördü Ortalık  da  rahatladı 

Edebali  dinlenmedi İşlerine  hiç  gelmedi Hep  ben  hep  ben  dedi Ortalık  da  rahatladı 

Turgut  der  ki;  bekliyorduk Sonuçları  biliyorduk Artık  normal  ülke  olduk Ortalık  da  rahatladı 


lişinde  halk  tarafından  karşılandığı  Cülustepe'den başlayan  yürüyüş,  İhsaniye ve  Pirinççi  caddesi  boyunca coşkulu  bir  şekilde  devam ederek,  Yavuz  Selim  Meydanına  kadar  devam  etti. 

Konuşmaların  ardından  başlayan  kortej  geçişinde  çok  renkli  anlar  yaşandı.  Okulların,  misafir  ülke  halk  dansları  topluluklarının,  kamu  kurumlarının, esnaf  teşkilatlarının,  çiftçilerin,  gazilerin  ve  askeri birliklerin  geçişinin  ardından  sona  eren  kortej  geçi- 


şinden  sonra  Mısır,  Kırgızistan,  Bosna  Hersek,  Portekiz,  Osetya,  Azerbaycan, Litvanya  ve  İnguşetya'dan gelen  misafir  ülke  halk dansları  toplulukları  gösterileri  sergilediler.  Halkımızın  yoğun  ilgi  gösterdiği  halk  dansları  gösterileri protokol  üyeleri  ve  vatandaşların  beğenisini  kazandı. 

Düzenlenen  geçit  töreninde  ilçemiz  Cumhuriyet Ortaokulu  Mehteran  Takımı,  Erkekler  Hentbol  Süper  liginde  mücadele  eden Taşova  Hentbol  takımı,  Taşova  Belediyesi  tarafından oluşturulan  köy  hayatını anlatan  nostaljik  görüntüler  hem  protokol,  hem  vatandaşlar  ve  özellikle  de  basın  mensupları  tarafından büyük  ilgi  gördü. 

Amasya  Uluslararası Atatürk  Kültür  ve  Sanat Festivali  kapsamında  düzenlenen  Taşovalılar  Gecesi 
18  Haziran  2015  Perşembe 
Günü  Amasya  Şehzadeler Gezi  yolunda  saat  21.30  da düzenlenecek. 


HAYDİ  HAYIHUSI 


Sonu,  Atlası 


Değerli  okurlar; 

7  Haziran  milletvekili  seçimleri  bazılarının 
beklediği  gibi  şaibeli  olmadı.. 

Türk  seçmeni  duyarlılığını  göstererek  °/o  86 
gibi  bir  katılım  ile  sandık  başına  gitti. 

Bununla  da  kalmayıp  Türkiye  üzerine karabulutlar  savurarak  yazıp  çizen  bazı  ülkelerin, ünlü  gazeteleri  ve  yazarlarına  da  güzel  bir demokrasi  dersi  verdi. 

Peki;  Alınan  bu  seçim  sonuçlarıyla  hükümet kurulabilir  mi?  Tabii  ki  kurulabilir,  istenirse  çok güçlü  bir  koalisyon  hükümeti  dahi  kurulabilir. 
Ayrıca,  dışarıdan  destekli  bir  azınlık  hükümeti  dahi kurulabilir. 

Şunu  iyi  görmek  lazımdır  ki,  seçmen  bütün parti  liderlerine  iyi  görmelerini  sağlayacak mesajlar  vermiştir.  Bu  mesajları  doğru  alabilen  ve algılayabilen  parti  yöneticileri  daha  sonra yapılacak  seçimlerde  en  kazançlı  partiler  olarak karşımıza  çıkacaklardır. 

Hatırlatmakta  yarar  görüyorum  ki;  2002 
seçimlerinde  en  çok  sandalyeye  sahip  olan  ve hükümet  ortağı  olan  bir  parti  başta  olmak  üzere, sanırım  bir  kaç  parti  barajı  dahi  geçememişlerdi. 

Bunun  sebebini  ise  şöyle  değeMendirmek lazım.  Seçmen,  oy  verdiği  parti  yönetiminden ülkemizin  gerek  siyasi,  gerekse  ekonomik  durumu gözeterek  ülkemizin  gelişmesini  ve  güçlenmesini halkın  refahını  sağlayacak  yatırımlar  yapmalı  yeni projeler  üretmeli,  eğer  sen  bunları  yapmaz  isen ''yapamazsan"  bende  verdiğim  oy  ü  gen  alınm arkadaş  demesini  bilmiştir  ve  almıştır  da.  Öyle  ben şunu  vercem,  ben  bunu  yapacağım  diyerek  bol keseden  atanlarada  bu  millet  kanmamıştır.  Birkere daha  görülmüştürki  boş  ve  kuru  laflara  artık  bu halk  inanmıyor  ve  onları  dikkate  de  almıyor.. 

Değerli  okuriar;  Yedi  Haziran  Milletvekili seçimlerinin  sonunda,  şunu  açık  bir  şekilde gördük'ki  oy  kaybına  rağmen  13  yıldır  iktidarda olan  AKP  yaptığı  başarılı  çalışmalar  neticesinde yine  Türkiye'nin  en  büyük  birinci  partisi  olmuştur. 

Kendini  başarılı  kılan  anamuhalefet  partisi  ise 


oy  kaybına  uğramıştır.  Bı açık  ve  seçik  ortadadır. 

Diğer  taraftan  MHP  oyunu  artırmayı başarmıştır.  Fakat  MHP  1999  seçimlerinde  °/o  18  oy almıştı  bunu  da  unutmamak  lazım.. 

Neticede  gördük  ki,  7  Haziran  seçimlerinin esas  galibi  HDP  olmuştur. 

Peki  ;  Neden  CHP  36  ilde  milletvekili çıkaramamıştır.  Neden  MHP  34  ilde  milletvekili çıkaramamıştır.  Lütfen  bunun  sebebini  parti yöneticileri  araştırmalı  ve  gereken  çalışmaları yapmalıdır. 

7  Haziran  seçimlerinde  sadece  4  ilde 
milletvekili  çıkaramayan  AKP  ise  ciddi  oy  kaybına rağmen  birinci  parti  olarak  hala  ülkemizi  en  geniş kapsamda  temsil  eden  parti  durumunu korumuştur. 

Bu  da  gösteriyor  ki,  parti  liderleri  birbirleri hakkında  yapacakları  konuşmaları,  ülkemiz  ve milletimizin  geleceğini  göz  önünde  bulundurarak yapmalılar. 

Türkiye'nin  bugünkü  kazanımlarını  heba edebilecek  her  türlü  olumsuz  konuşmalardan bütün  parti  liderleri  kaçınmalıdırlar. 

Türkiye'nin  kazanımları  derken,  bu  gün ülkemiz  kendi  uçağını,  kendi  helikopterini,  kendi denizaltısını,  kendi  hücubotunu,  kendi  silahını yapar  duruma  gelmiştir..  Öte  yandan  paradan  sıfır atmalar,  yollar,  hastaneler,  okullar,  metrolar, havalanları,  köprüler,  vesaire  vesaire  yapılmıştır. 
Enflasyon  ve  faizler  düşmüştür.  Bütün  bunları kimse  inkar  edemez.. Bildiğiniz  gibi  bazı  ülkeler Türkiye'nin  o  eski  zayıf  güçsüz  ve  70  sente  muhtaç bir  ülke  haline  düşmesini  arzulamaktadırlar.. 
Kusura  bakmasınlar  ama  Türk  Halkı  artık  bunu  açık seçik  görmektedir.. 

Türkiye'nin  gelişen  ve  büyüyen  gücünü zayıflatabilecek  ve  ülkemizin  ekonomik  alanda gelişmesine  zarar  verecek  söylemlerden  Bütün parti  liderleri  kaçınmalıdırlar  ve  istikran  bozacak söylemlerden  uzak  durmalılar.. 


Çetinkaya  ailesinin 

00  00  A  00  4  00  0  00  00 

uzuntulu  gunu 


ilçemiz  Sanayi  Sitesi  eski  marangoz  esnaflarından  Mehmet  Çetinkaya  (69)  hayatını kaybetti. 

Hasret,  Savaş  ve Murat'ın  babaları  Mehmet  Çetinkaya  uzun  süredir  rahatsızlığı  nedeniyle  tedavi  görüyordu. 

Merhumun  cenazesi  9  Haziran  2015  Salı 


günü  Merkez  Çarşı  camiinde  öğle  namazı  sonrası  kılınan  cenaze  namazının  ardından  doğum  yeri  olan  Çaydibi köyü  kabristanlığında toprağa  verilmiş  olup merhuma  Cenab-ı  Allah'tan  rahmet,  kederli ailesine  başsağlığı  dileriz. 


04 4tta*t  fia^ 


GÖNÜL  ÇEŞMESİ 

SEVELİM 
SEVİLELİM 

Uzun  yıllar  çalışmak  ve  hayatımın  geri  kalan  kısmını yaşamak  üzere  yaşadığım  şehire  yerleşiyorum. 

İlk  günler  de  hiçbir  şeye  aldırmıyor,  trafikte  geçen  saatlerin tatlı  taraflarını  yakalıyor,  bulunduğum  mekânlarda  Sevelim sevilelim  diyen  yüreği  destekliyorum. 

Toplu  taşıma  araçlarının  Ulus,  Sıhhiye  ve  Kızılay’daki merkezlerinde  sırada  beklemek  ve  konuşulanları  dinlemek  çoğu kez  günün  yorgunluğunu  dahi  alıyor,  dinleniyorum. 

Bazen  telefon  konuşmalarına  takılıyor,  özellikle  gençlerin kontrolsuz  ses  tonları  ile  özgür  sohbetleri  dinleyenlerin  ilgisini çekiyor,  her  kes  kendi  ekseninde  olumlu  olumsuz değerlendirmeler  yapıyor,  bazen  gülümseyerek,  göz  kırparak,  el işaretleri  gibi  jest  ve  mimiklerle  kendi  sessizliklerinde değerlendiriyor. 

Günler,  ikindi  vaktimin  akşam  öncesi  seyrinde  başkentte kendi  iş  yoğunluğuyla  akıp  gidiyor. 

Uygun  olacağını  düşündüğüm,  orijinal  diye  tanımladığım bazende  bende  iz  bırakan  gördüklerimi  ve  duyumlarımı  not alıyor,  denemelerimin  alt  yapısını  oluşturacağını  bildiğim  için arşivliyorum. 

Bir  kuşluk  vakti,  Cevizlidere  son  duraktan  Aşti,  Gazi,  Ulus hattı  için  Karapınar  minübüslerine  biniyor,  aralıklarla  bu  hattı kullanıyor,  hareket  noktasına  ulaşmak  için  yaklaşık  bir kilometreyi  çoğu  kez  eşimle  yürüyorum.  Eşim,  beni  yolcu  ettikten sonra  Dikmen  caddesindeki  iki  kilometre  yürüşüyüşü  ile  sabah sporunu  tamamlıyor. 

Bahar  serinliğinde  yaklaşık  yirmi  dakika  bekledikten  sonra minübüse  biniyorum,  hiç  ara  yolcusu  yok.  Koltuklar  dolu.  Ön koltukta  otuzbeş,  kırk  yaşlarında  bir  bayan  daha  sıra  halindeyken başladığı  telefon  konuşmasına  arabada  da  devam  ediyor.  Ses tonunu  ayarlamadan,  nerede  olduğuna  dikkat  etmeden  özgür  ve sesli  konuşuyor.  Bazen  argo  da  kullanıyor. 

Özel  bir  görüşme  için  evden  çıktığını  anlıyor,  dinliyor  ama takılmıyorum.  Bu  ve  buna  benzer  konuşmalara  zaman  zaman şahit  oluyorum.  Tabii  benim  aradığım  kültürdür.  Evde,  sokakta, toplu  taşıma  araçlarında  telefon  görüşmelerinde  kültür  seviyesi çok  önemlidir.  Kalp,  manevi  beslenmemizin  merkezlerindendir. 

Konuşma  arabada  da  tek  ses  olarak  sürüp  gidiyor.  Ben  dâhil yolcular  birbirine  bakıyor,  bazıları  gülümsüyor,  bazıları  küçük  bir hareketle  alkışlamak  için  hazırlık  yapıyor.  Çıt  yok.  Herkesin kendine  baktığını  görünce  yarı  mahcup  kızarmış,  titrek  sesle  " Gazi  Tıp”  diyor,  son  derece  şık  ve  bakımlı.  Aslında  onlarca  insanın günlük  yaptığı  bu  konuşmadan  bende  iz  kalmaması  gerekirken, kelimeleri  bir  araya  getirip  denemeye  doğru  yürümeme  neden oluyor. 

Bu  ve  buna  benzer  onlarca  konuşmayı  dinleyen,  okuyan  dahi hayal  eden  bozkırın  yalnız  adamı  şehrin  kaldırımlarında yürüyorken  gülümseyen,  güzel  söz  söyleyen  insanların  sayısına uygun  hayatının  akışı  devam  etmektedir. 

Caddelerin,  kaldırımların,  beş  yıldızlı  konferans salonlarının,  lüks  alışveriş  merkezlerinin  yüzyıla  uygun  donanım ve  düzenine  uyum  sağlamış  bir  köy  çocuğu  olarak  gökkuşağının güzelliğinde  dünya  hayatına  devam  ediyor. 

Toplumların  yarınları  için;  kültür,  bilgi  ve  birikimlerinin sürekli  beslenmesi  gerek.  Özel  hayat,  mesleki  hayat,  dünya hayatıyla  orantılı  aklımıza  gelen  hemen  her  konu  ve  alanda kültürlü  olmak  ve  mevcut  durumu  hergün  desteklemek  söze,  öze ve  köze  gülümseyen  akıntıları  yönlendirecektir. 

Söz  güzelliğinin  cümlelerle  süslendiği  dakikalarda  yağmur damlaları  balkon  camına  vurmaya  başladı.  Yunus;  "Ararsan Mevla’yı  gönlünde  ara"  demiştir. 

Bu  tür  yazıları  deneme  akışı  içinde  süslemek,  derinleştirmek ve  akışına  bıraktığımda  uzaklarımla  yakınlarım  bir  araya gelmiyor,  gönül  dağlarına  sis  çöküyor,  duman  bürüyor,  bulutlar gezintiye  çıkıyor  tenimde  titreşimler  oluşuyor. 

"Hiç  kimseye  hor  bakma,  incitme,  gönül  yıkma”  bu  sözler  ne güzel.  Mutlu  günler  hepimize  Kar  suyu,  göze  suyuna  karışanda tadı  doyumsuz,  vücuda,  sağlığa  ve  vakte  gülümseyişindeki güzelliklere  eyvallah  demek  ve  ol  deyince  olduranın  emrinde  dua vaktini  teslim  olmanın  huzurunu  bilirim. 

Uzaklara,  şehirden  kilometrelerce  uzaklara  saatlerce  yol gitmenin  yorgunluğuna  aldırmayacak,  göğüsleyecek  yürekleri alkışlıyorum. 

"İncinsen  de  incitme"  günlerdir  teşbih  taneleri  gibi tekrarlayıp  duruyorum. 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  ıılı  Komi  ilânların  Irk  »ulunda  »ani imi 
M3  Tl 

Tapu  lrM*il.  icra  ilanlarının  Irk  »iilunda  »anlimi 9.M  Tl. 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 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TAŞOVA  HAVADİS 


16/06/2015 


Gürsulular  her  yerde 


Başarılı  öğrenciler 


1950  yılları  sonlarında  İstanbul'a  göç  etmeye  başlayan  Gürsu  (Tekelüze)  köyü  halkı  İstanbul'un  değişik  semtlerinde 
700  haneyi  geçti. 

Özellikle  Eyüp  ilçesi sınırları  içerisinde  yoğunlaşan  nüfus  zamanla  Anadolu  yakasına  ve  Gaziosmanpaşa  ve  Sultangazi  ilçelerinde  kendi  evlerine kavuştu.  Eyüp-İslambey mahallesinde  3  dönemdir 


muhtarlığı  kazanan  çalışkan  ve  başarılı  muhtarı  ve aynı  zamanda  Gürsulular Derneği  Başkanı  Recai Şahin'i  7  Haziran  seçimleri öncesi  işlerinin  yoğunluğu nedeniyle  muhtarlık  bürosunda  ziyaret  ettik.  3  aylık  dernek  başkanlığı  dönemindeki  faaliyetlerini dinledik. 

İstanbul'un  yeni  ilçelerinden  Arnavutköy'de gönül  dostlarımız  Gürsu- 


lular  önceki  dernek  başkalarından  Durmuş  Gegin'in  ev  sahipliğinde; Muhsin  Celep,  Recai  Usta ve  Necati  Çakmak  ile  birlikte  yaptığımız  piknik sonrası  Sultangazi  ilçesi, Malkoçoğlu  mahallesi, Mehmet  Akif  caddesi-Sultançiftliği  adresindeki Gürsulular  Derneği'ni  ziyaret  ettik. 

Akşamki  durağımız  i- 


karşısındaki  parkta,  Gürsulular  Derneği  önceki dernek  başkanlarından  Birol  Gegin  ve  Kamil  Ateş  ile Necmi  Özdilek'le  bir  araya geldik.  İlçemiz  ve  ülkemizin  meselelerini  konuştuk. 

Her  meslek  dalında kariyer  yapmış,  vatansever  ve  çalışkan  insanlarıyla Gürsulular  ilçemizin  yüz akı... 


ilçemizde  karne  töreninde  mezun 


öğrencilerimizde  ayrılık  hüznü 


ilçemizde  Yıl  Sonu Karne  Töreni  Yapıldı 

İlçemizde  2014-2015 eğitim  öğretim  yılının  sona ermesi  nedeniyle  beş  bin üç  yüz  yirmi  bir  (5321)  öğrenci  karnelerini  aldı. 

Süleyman  BursalI 
Sağlık  Meslek  Lisesinde 


düzenlenen  törende  konuşan  İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  "2014- 
2015  eğitim  öğretim  yılını 
bugün  itibari  ile  bitirmiş bulunuyoruz.  Ancak  her  bitiş  başka  bir  başlangıcı  beraberinde  getirir.  Bizler  altı  bin  kişilik  bir  ailenin 


mensuplarıyız.  Bugün  otuz bir  okulumuzda  beş  bin  üç yüz  yirmi  bir  öğrencimiz  ve dört  yüz  yirmi  yedi  öğretmenimiz  ve  diğer  çalışanlarımızla  birlikte  kazasız  belasız  bir  eğitim  öğretim  dönemini  tamamladığımız  için  şükrediyoruz. 

Sevgili  öğrencilerimiz,  aldığınız  karneler bir  yıl  boyunca  göstermiş olduğunuz  performansınızın  bir  göstergesidir.  Ancak  karneniz  nasıl  olursa olsun  karnedekiler  sizin değerinizi  ortaya  çıkartan kriterler  değildir  ama  öğrenilenlerin  bir  şekilde  ölçülmesi  gerekir.  Çünkü  ölçemediğimiz  bir  şeyi  kontrol  edemez,  kontrol  edemediğiniz  bir  durumu  yönetemezsiniz.  Sizler  bizim 


için,  aileniz  için,  vatanımız için  çok  değerlisiniz.  Bu devlet  bu  millet  sizlerin  ellerinde  yükselecektir.  Şu an  bizim  olduğumuz  yerlerde  ileride  sizler  olacaksınız.  Sizlere  vatanımızın milletimizin  çıkarları  kendi çıkarlarınızdan  önde  tutabiliyorsanız  ve  bütün  davranışlarınızda  bunu  gösterebilirseniz  gerçek  anlam¬ da  verdimiz  eğitim  hedefi¬ ne  ulaşmıştır  diyor  tüm  öğretmen  ve  öğrencilerimize iyi  tatiller  diliyorum"  dedi. 

Program,  Kaymakam Kudret  Kurnaz,  Belediye Başkanı  Bayram  Öztürk, Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  ve  öğretmenler tarafından  öğrencilere karne  ve  belgelerin  verilmesi  ile  sona  erdi. 


TAŞOVA  İLÇESİNE  AİT  2015  YILI  RAMAZAN  İMSAKİYESİ 

MİLADİ  :  2015  /  HİCRİ  :1436 

RAMAZAN 

GÜNLER 

İMSAK 

GÜNEŞ 

ÖĞLE 

İKİNDİ 

İFTAR 

YATSI 

1 

1  8-HAZİRAN 

PERŞEMBE 

02:55 

04:56 

12:43 

16:40 

20:17 

22:07 

2 

1  9-HAZİRAN 

CUMA 

02:55 

04:56 

1243 

16:40 

20:18 

22:08 

3 

20-HAZİRAN 

CUMARTESİ 

02:55 

04:56 

12:43 

16:41 

20:18 

22:08 

4 

21  -HAZİRAN 

PAZAR 

02:55 

04:56 

1243 

16:41 

20:18 

22:09 

5 

22-HAZİRAN 

PAZARTESİ 

02:55 

04:57 

12:44 

16:41 

20:18 

22:09 

6 

23-HAZİRAN 

SALI 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

7 

24-HAZİRAN 

çarşamba 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

8 

25-HAZİRAN 

perşembe 

02:56 

04:57 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

9 

26-HAZİRAN 

CUMA 

02:57 

04:58 

12:44 

16:42 

20:19 

22:09 

ıo 

27-HAZİRAN 

CUMARTESİ 

02:57 

04:58 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

1  1 

28-H  AZİRAN 

PAZAR 

02:58 

04:59 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

12 

29-HAZİRAN 

PAZARTESİ 

02:58 

04:59 

12:45 

16:42 

20:19 

22:09 

13 

30-HA2İRAN 

SALI 

02:59 

04:59 

12:45 

16:43 

20:19 

22:09 

1  4 

Ol-  TEMMUZ 

çarşamba 

03:00 

05:00 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

15 

02-  TEMMUZ 

perşembe 

03:00 

05:00 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

16 

03-  TEMMUZ 

CUMA 

03:01 

05:01 

12:46 

16:43 

20:19 

22:08 

17 

04-  TEMMUZ 

CUMARTESİ 

03:02 

05:01 

12:46 

16:43 

20:18 

22:07 

18 

05-  TEMMUZ 

PAZAR 

03:03 

05:02 

12:46 

16:43 

20:18 

22:07 

19 

06-  TEMMUZ 

PAZARTESİ 

03:04 

05:03 

12:46 

16:43 

20:18 

22:06 

20 

07-  TEMMUZ 

SALI 

03:05 

05:03 

12:47 

16:43 

20:18 

22:06 

21 

08-  TEMMUZ 

çarşamba 

03:06 

05:04 

12:47 

16:43 

20:17 

22:05 

22 

09-  TEMMUZ 

perşembe 

03:07 

05:04 

12:47 

16:44 

20:17 

22:04 

23 

IO-  TEMMUZ 

CUMA 

03:08 

05:05 

12:47 

16:44 

20:17 

22:03 

24 

11 -TEMMUZ 

CUMARTESİ 

03:09 

05:06 

12:47 

16:44 

20:16 

22:03 

25 

1  2 -  TEMMUZ 

PAZAR 

03:10 

05:07 

12:47 

16:44 

20:16 

22:02 

26 

1  3-TEMMUZ 

PAZARTESİ 

03:11 

05:07 

12:47 

16:44 

20:15 

22:01 

KADİR  < 

3  E  C  E  S 

1 

27 

14-TEMMUZ 

SALI 

03:13 

05:08 

12:48 

16:44 

20:15 

22:00 

28 

1  5-TEMMUZ 

çarşamba 

03:14 

05:09 

12:48 

16:44 

20:14 

21:59 

29 

1  6-TEMMUZ 

perşembe 

03:15 

05:10 

12:48 

16:44 

20:14 

21:58 

ödüllendirildi 


11  Haziran  2015  Perşembe  günü  ilçemizde  düzenlenen  bir  tören  ile  eğitim ve  sportif  faaliyetlerde  il  ve bölge  genelinde  dereceye  giren  öğrenciler  ödüllendirildi. 
İlçe  Milli  Eğitim  Müdürü Mustafa  Tümer  ödül  töreninde  yaptığı  konuşmada,  eğitimin  sadece  ders  kitaplarındaki  bilgilerin  öğrencilere  aktarılması  ve  öğretilmesi  olmadığını  vurguladı. 

Çocukların  ilköğretim çağındayken  kişilik  ve  benlik kazandığını  ifade  eden Tümer,  "Çocuklarımızın  kişilik  kazanmalarında  ileriki 


hayatlarında  kendi  ayakları üzerinde  durabilmeleri,  kendi  fikirlerini  üretebilmeleri ve  karar  verebilmeleri  için sosyal  kültürel  faaliyetler  içinde  bulunmaları  gerekir. 
Böylece  öğrencinin  kendine güveni  artacak,  hayatta  vereceği  kararlar  daha  dengeli ve  doğru  olacak"  diye  konuştu. 

Protokol  üyeleri  öğrencilere  ödüllerini  verdi.  Törene;  Kaymakam  Kudret  Kurnaz,  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  daire  amirleri, öğretmen  ve  öğrenciler  katıldı. 


Mehmet  SarTdan  son 


Amasya'da  kamuoyuna yansıyan  resmi  olmayan  seçim sonuçlarına  tepki  gösteren  Milliyetçi  Hareket  Partisi  ilimiz  milletvekili  adayı  Mehmet  San,  nElimizdeki  veriler  bizim  milletvekilliğimizi  tescilliyor.  Ama  binleri  kendilerine  göre  yaptıkları bir  hesapla  milletvekilliğimiz  elimizden  gasp  edilmek  isteniyor"  dedi. 

Parti  binasında  basın  açıklaması  yapan  Mehmet  Sarı, "Normal  şartlarda  seçim  kurulunun  bize  mazbatayı  vermesi  gerekiyor.  Lâkin  bu  sene  bir  sistemin  uygulandığından,  fakat  bu sistemde  oyların  dağılım  noktasından  ve  hesaplanma  noktasından  seçim  kurulunun  bilgisi olmadığını  düşünüyorduk  ki kendilerine  sorduk,  kendileri  de bu  konuda  henüz  bize  bir  e-mailin  gelmediğini,  geldikten  sonra o  konuyla  alakalı  yorum  yapabileceklerini,  neticeyi  öyle  verebileceklerini  söylediler.  Ne  yasadan  seçime  girecek  vekil  adayları  haberdar  edilmiş  ne  de  siyasilerin  çoğunun  bu  konudan  haberi  yoktur.  Yeni  bir  genelge  çıkarmışlar.  24  Mart  2015  tarihli bir  genelgeyle  önümüzü  kesiyorlar"  diye  konuştu. 

Yurt  dışı  oyların  dahil  edilmesiyle  ildeki  seçim  sonuçlarının  değiştiğine  değinen  Sarı, "Adalet  Kalkınma  Partisi  burada 
95  bin  876  olmasına  nazaran  2 
bin  400  küsür,  yani  2  bin  500  civarında  oy  alabiliyor.  Milliyetçi Hareket  Partisi  48  bin  oy  almasına  nazaran  447  oy  alıyor. 
HDP  2  bin  465  oy  almış  ilimizde. 
Buradan  aldığı  oy  982.  Yani  Amasya  halkının  iradesine,  dışarının  bir  baskısı  konmuş  oluyor.  Amasya  halkını  tanımayan, Amasya'yı  bilmeyen  binlerinin 


oyları  Amasya'nın  üzerine  tahakküm  etmiş  oluyor"  şeklinde konuştu. 

Seçim  kurulundan  aldıkları verilerde  Amasya'daki  milletvekili  seçimlerinde  3  partinin  de birer  milletvekili  çıkardığını  öne süren  Sarı,  "Bu  sistemde  iki  şansınız  var.  Oyların  ağırlığı  ya AKP'ye  gidecek  ya  HDP'ye  gidecek.  Baktığımızda  başka  yere gitmiyor"  dedi. 

MHP  adayı  Sarı,  "Lâkin  sistemin  getirmiş  olduğu,  her  zamanda  bir  becerilerinin,  marifetlerinin  bu  konuda  olduğunu düşündüğümüz  bir  grup  çete,  ü- ye  adına  ne  derseniz  deyin  aynen  son  numarasını  da  oynamak istiyor.  Fakat  biz  Milliyetçi Hareket  Partililer  bu  konuda  hukuk  ne  diyorsa  onun  çerçevesinde  kalmak  kaydıyla  hukukun gittiği  yere  kadar,  yani  kaba  tabirle  dibine  kadar  gideceğiz.  Nereye  kadar  gidiyorsa  oraya  kadar.  Bizim  hakkımızı  gasp  ettirmek  gibi  hiçbir  şansı  kimseye vermeyeceğiz.  Ya  bunun  izahını yapacaklar.  Amasya'da  yurt  dışından  gelip  gidenlerin  oyları  Amasya'ya  intikal  ediyorsa  bu  en ahlaki,  en  hukuki  bir  olaydır. 
Şöyle  bir  baktığımız  zaman  Amasya'ya  oyuyla  baskı  koyan grubun  yurt  dışı  giriş  çıkışlarına baktığımız  zaman  genelde  güneydoğu.  Şimdi  böyle  bir  hukuk sistemi  var  mı?  HDP'nin  kendisinin  aldığı  oy  bin  küsur.  Ankara'nın  verdiği  oy  da  neredeyse bin  civarında.  Ben  50  bin  oy  alıyorum.  Bana  veriyorlar  400. 
HDP  bin  küsür  alıyor.  Ona  veriyorlar  bin.  Yani  bunun  bir  şeyle alakası,  hukuki,  ahlaki  boyutu var  mı,  teknik  boyutu  var  mı? 
Onları  ben  bilemiyorum"  dedi. 
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Süleyman  Bursalı  Anadolu  Sağlık  Meslek Lisesi  öğrencileri  mezuniyet  ğecesi  yaptı 


Eraslan  ailesinin acı  günü 


Taşova  Süleyman 
Bursalı  Anadolu  Sağlık Meslek  Lisesi  2014- 
2015  Eğitim  Öğretim 
yılı  sonunda  son  sınıflar  için  mezuniyet  töreni  düzenlendi. 

Okul  bahçesinde düzenlenen  törene  İlçe Milli  Eğitim  Müdürü Mustafa  Tümer,  Şube Müdürleri  Ahmet  Er- gün,  Hamit  Yıldırım,  İlçe  Tarım  Müdürü  Mustafa  Okur,  Taşova  Devlet  Hastanesi  Müdürü İsa  Akgün,  öğrenci  velileri,  öğretmen  ve  öğrenciler  katıldı. 

Saygı  duruşu  ve İstiklal  Marşı'nın  okun- 


ması  ile  başlayan  törende  açılış  konuşmasını  yapan  Okul  Müdürü  Fatih  Ocak  "Hedeflerinizi  iyi  koyun. 
Rüzgâr  doğudan  da  batıdan  da,  güneyden  de, kuzeyden  de  esebilir, unutmayın  ki  geminin rotasını  yelken  ve  yelkeni  ayarlayan  belirler. 
Yelkenleri  siz  ayarlayacaksınız.  Rüzgârın  esir  olmayacaksınız.  İşin  iyisini  değil  en  iyisini  yapacaksınız.  Yani işinize  ve  iş  yerinize değer  kattıkça  sizler  de daha  değerli  olacaksınız. 

Bundan  sonraki 


yaşantınızda  hepinize başarılar  mutluluklar diliyorum"  dedi. 

Dönem  birincisi 
Aysun  Karakaya  "Bu gün  burada  ortak  bir sevinci  paylaşmak  için toplandık.  Kendimi hem  gururlu  hem  de hüzünlü  hissediyorum. 
Bu  gün  dört  yıl  süren beraberliğimiz  sona eriyor.  Bu  son  bizim  geleceğimize  yeni  bir başlangıç  sağlayacak aynı  zamanda  arkadaşlarımızdan  ve  öğretmenlerimizden  ayıracak.  Bizlerin  yetişmesinde  büyük  rol  oynayan  öğretmenlerimize  teşekkür  ediyor ellerinden  öpüyorum" dedi. 

Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  "Mezun  olan  çok  kıymetli öğrencilerimiz  çok  önemli  bir  sektörün  içinde  yer  alacaklar.  İnsanoğlu  var  olduğu  sürece  bu  sektör  var  olacak  ve  kendileri  de  önemli  bir  hizmet  yapa¬ 


caklardır.  Biz  okullarımızda  sadece  kültürel ve  mesleki  derslerimizi vermiyoruz  aynı  zamanda  bu  güzel  vatanımıza  insanımıza  hizmet  etmenin  ne  kadar önemli  olduğunu  da anlatmaya  çalışıyoruz. 
Yıl  boyunca  emeği  geçen  okul  idaresine  öğretmen  ve  tüm  personelimize  teşekkür  ediyor  mezun  olan  öğrencilerimize  bundan  sonra  ki  yaşamlarında  başlarılar  diliyorum"  dedi. 

Dönem  birincisi 
Aysun  Karakaya  ve  Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer  okul  yaş kütüğüne  plaka  çakmaları,  mezun  olan  öğrenciler  tarafından  yaş pasta  kesilmesi,  okul öğretmenlerinden  Ayşenur  Gürefe  tarafından  yemin  ettirilmesinden  sonra  öğrenciler  keplerini  hava  attılar. 

Program  müzik eşliğinde  eğlenceyle sona  erdi. 


Taşova  Ak  Kadınlardan 


Kara  Tehdit 


Taşova  Milliyetçi Hareket  Partisi  İlçe Başkanı  Aslan  Berber ile  Cumhuriyet  Halk Partisi  Taşova  İlçe  Başkanı  Ömer  Özalp'in  Taşova  Ak-Kadınlar  facebook  sayfasında  ilçemiz  İş-Kur  çalışanları  ile  müdür  ve  yardımcılarına  yönelik  ya¬ 


yınladıkları  tehdit  ve hakaret  içerikli  mesajlar  üzerine  ortak  basın  açıklaması  yaptılar. 
Basın  açıklamasında: 

"İlçemiz  Taşova Ak-Kadınlar  isimli  internet  sayfasından  7 
haziran  2015  genel  seçimlerinden  bir  gün sonra  İş-Kur  çalışanlarına,  müdür  ve  müdür yardımcılarına  yönelik aşağıda  aslını  yayınladığımız  şekliyle  çok  ağır  bir  biçimde,  hakaret ve  aşağılayıcı  sözlerle saldırıda  bulunulmuş ve  açık  açık  tehdit  edilmiştir.  İlçemizde  seçimlerin  huzur  içinde geçmesine  azami  özen göstermiş  olmamıza rağmen  Taşova  Ak-  Kadınlar  isimli  internet sayfasından  seçimlerden  hemen  sonra  kendilerine  oy  vermediklerini  düşündükleri;  iş- 


kur  çalışanlarımızı, halkımızı,  memurlarımızı,  ahlaksızca  aşağılayarak  bundan  sonra Taşova'da  ekmeğini  yiyip  çanağına  pisleyenlere  göz  açtırmayacağız,  demek  suretiyle insanlarımızı  köpek, hayvan  yerine  koydukları,  yok  bundan  sonra 


size  rahat  hodri  meydan  diyerek  ilçenin  huzurunu  kaçırmak  istedikleri  yayınladıkları yazılardan  anlaşılmaktadır.  Ayrıca  insanlara "MÜNAFIK"  demek  suretiyle  iman  ve  inanç testine  tabi  tuttukları ve  yine  kendi  partilerine  oy  vermeyenleri "ADİ"  diyerek  güya kendilerince  kalite  testinden  geçirdikleri  görülmüştür.  İş-kur  çalışanlarına  "EMBESİL" ve  "HAİN"  gibi  son  derece  aşağılayıcı  sözler sarfederek  insanımıza en  ağır  küfürleri  etmişlerdir.  Bütün  bu  sözler kendi  siteleri  olan  "TA¬ŞOVA  AK-  KADİNLAR" adlı  sitede  yayınlandık¬ tan  sonra  diğer  facebook  sayfalarında  yayınlanmaya  ve  paylaşılmaya  başlanılıp  tepkiler  yoğunlaştıkça  Ta¬ 


şova  Ak-  Kadınlar  isimli  siteden  11.  Haziran  2015  tarihinde saati  14.34  yeni  bir  açıklama  yapılmıştır. 
Yapılan  açıklamada; "Sitemize  yönelik  saldırıları  kınıyoruz.  Sitemiz  ele  geçirilip  seçim sonrası  paylaşımlar  yapılmıştır.  Fark  ettikten sonra  kaldırılmış  olan uygunsuz  paylaşım  üzerinden  siyaset  yapılıp  saygınlığımızın  kaybedilmesi  umuluyor.  O paylaşımın  bizimle  ilgisi  bulunmamaktadır. 
Adil  bir  seçime  girdik ve  emeğimizin  karşılığını  aldık.  Ufak  hesaplarla  bizi  yıldıramayacaklar."  Denilmiştir.  Bu  açıklama  ile kendilerine  ait  olan  Taşova  Ak-  Kadinlar  sayfasından  halkımıza  bu hakaretlerin  ve  tehditlerin  edildiğini  kabul etmişlerdir.  Ancak  gelen  tepkiler  üzerine  Taşova  Ak-  Kadınlar  adlı sayfanın  ele  geçirildiğini  iddia  ederek  inkar  yoluna  gitmişlerdir. 
Madem  sayfanız  ele  geçirildi  nasıl  hemen  a- 


nında  sayfanızı  geri  aldınız.  Yayma  devam  ettiniz?  Tüm  bunlar  yapmış  olduğunuz  çirkinliğin  üzerini  örtemeyecektir.  Hesabını  kanunlar  önünde  vereceksiniz. 

Saygıdeğer  Taşovalılar 

Görüldüğü  gibi seçimlerden  umdukları sonucu  alamayanların insanımıza  ettikleri  hakaretler  açıkça  görülmektedir.  Yapmış  oldukları  çirkin  siyaset ortadadır.  İnsanları açıkça  tehdit  etmekten ve  hakaret  etmekten çekinmeyen  bu  insanlara  karşı  hukuk  ve  kanunlar  önünde  mücadelemiz  devam  edecektir.  Taşova  Ak-  kadınlar  sayfasından  halkımıza,  iş  kur  çalışanlarına,  müdürlerimize  , müdür  yardımcılarımıza  yapılan  bu  aşağılayıcı  çirkin  sözleri  kınıyor  kamuoyunun takdirine  bırakıyoruz. 

Saygılarımızla" 
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İlçemiz  Sepetli köyünden  Eraslan  Petrol  işletmecisi  Osman Eraslan'ın  babası,  Metin  Eraslan'ın  ağabeyi Adem  Eraslan  (Hacı  Adem)  (68)  hayatını kaybetti. 

70'li  yıllarda,  stabilize  köy  yollarında aldığı  minibüsle  uzun yıllar  yolcu  taşıyan  ve yaz  aylarında  Elmapınarı  yaylasında  yaşayan  merhum  Hacı  Adem  Eraslan  unutulmayan  isimler  arasında  yer  aldı.  Son  aylarda rahatsızlığı  nedeniyle tedavi  gören  merhum Adem  Eraslan,  son  olarak  Samsun  Atasam Hastanesi  nde  tedavi görerek  köydeki  evi¬ ne  döndü.  13  Haziran 
2015  günü  vefat  eden 
merhumun  cenazesi 


14  Haziran  2015  Pazar 
günü  öğle  namazına müteakiben  kılınan  cenaze  namazı  sonrası köy  kabristanlığında toprağa  verildi. 


Merhuma  Cenab-ı Allah'tan  rahmet,  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  başsağlığı  dileriz. 


VEFAT  ve  TEŞEKKÜR 


Biricik  babamız 

Adem  Eraslan'ın 

vefaatı  dolayısı  ile  cenaze  merasimine  uzaktan  ve  yakından  bizzat katılan,  acımıza  ortak  olan  ve telefonla  taziyede  bulunan  tüm  eşdost  ve  akrabalarıma  teşekkürü  borç biliriz 

ERASLAN  AİLESİ  Adına Oğlu 

Osman  ERASLAN 

Yaz  Kur’ an  kursu 


kayıtları  başladı 


Okulların  tatile girmesi  ve  yaz  mevsimine  girdiğimiz  şu günlerde  ilçemizde 


kurs  kayıtları  başlıyor. 

İlçemiz  Müftülüğü  her  yıl  olduğu  gibi bu  yıl  da  Yaz  Kur'an Kursları  düzenliyor. 
2015  yılı  Kur'an-ı  Kerim  kursu  için  kayıtlar 
15  Mayıs  2015  Pazartesi  günü  başlayacak  olup,  29  Haziran 
2015  tarihine  kadar 
devam  edecek. 

Bu  yıl  kurslar  3 
dönem  olarak  gerçek¬ 


leştirilecek  ve  birinci dönem:  22  Haziran-10 Temmuz  2015  arası, ikinci  dönem:  13  Temmuz-31  Temmuz  2015 
arası,  üçüncü  dönem:  3 
Ağustos-21  Ağustos 
2015  tarihleri  arasında 
gerçekleştirilecek. 

Kayıtlarda  dilekçe  (Ek-8)  ile  alınacak ve  herhangi  bir  evrak talep  edilmeyecek. 
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